Liturgische schikking 2e Advent, 7 december 2025 Finsterwolde
gemaakt door Zwanie Akkerman

Kernvers in voor deze schikking is:
Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij.

Johannes de Doper was als profeet duidelijk.

Zijn uitspraken logen er niet om: 'bekeert u'. Hij kondigde de komst van het
koninkrijk van God, in de persoon van Jezus Christus, aan.

Die vooruitblik gaf in die tijd hoop en verwachting.

Deze profetie zette mensen aan om te leven zoals God het bedoeld heeft.
Toen kwam Jezus naar Johannes toe en werd gedoopt.

Daarna vertelde Jezus over het koninkrijk van God en liet Hij zien wat de
bedoeling van het leven is.

De lezingen leggen de verbinding met de doop en de Geest: tekenen van
nieuw begin.

We bereiden ons in de adventsperiode voor op het vieren van de geboorte van
Jezus.

Met kerst gedenken wij de komst van Jezus en het begin van het koninkrijk
van God

De tweede krans heeft al iets lichtere kleuren dan in de eerste adventsweek,

Twee kaarsen branden,
Twee duiven,
boodschappers van de Geest
in het donker vindt het licht een weg
een straal raakt een bloem,
een gelofte gloeit op
hoop ontwaakt



